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Voorwoord

Voor u ligt de Activiteitenkrant voor het 

seizoen 2023-2024. Vervaardigd vanuit 

de ‘diepste genen’ van protestants Den 

Haag-Zuidwest. Velen hebben er weer aan 

meegewerkt.

Bij het zien van de fraaie vormgeving moet 

ik met respect denken aan mijn voorganger 

als voorzitter, wijlen Rinus van Delft, en zijn 

aandeel daarin.

Niet alles wat doordeweeks moet gaan 

plaatsvinden staat in deze krant. De activi-

teiten staan hier en daar nog in de steigers. 

Ook is nog niet alles tot achter de komma 

uitgewerkt. Onderweg in het nieuwe sei-

zoen wordt vaak nog van alles uitgebroed. 

En de nieuwe predikanten zullen ook hun 

stempel willen drukken.

De Taakgroep Vorming en Bezinning wil 

daarbij graag dienstbaar zijn. Op startzater-

dag 16 september gaan we in de middag, 

in de Bosbeskapel (de trekker), aan de slag 

met het nieuwe jaarthema ‘Ga mee! Samen 

getuigen van geloof, hoop en liefde’. Op 

pagina 8 staat een toelichting bij dat thema 

en de afbeelding.

Hieronder heel in het kort wat er in de 

nieuwe Activiteitenkrant 2023-2024 zoal te 

vinden is. Als Taakgroep Vorming en Bezin-

ning hopen we dat zo veel mogelijk mensen 

iets van hun gading vinden in deze krant.

Activiteiten voor jeugd en jongeren zijn er 

diverse. Bijvoorbeeld de Bijbelkeuken, de 

Kliederkerk, en The Sun teens en The Sun 

fun. Voor twintigers en dertigers is er ook 

nog een aparte gespreksgroep.

Er zijn traditiegetrouw diverse (meditatieve) 

gespreksgroepen, kringen en groepen 

die zich bezighouden met spiritualiteit en 

geloofsverdieping, onder meer de gebeds-

kring Leren luisteren naar Gods stem. De 

kring Nieuwe Theologische Inzichten (onder 

leiding van ds. Fennema) richt zich vanouds 

op de geloofsgeschiedenis. 

In de nieuwe Kapelgesprekken willen de 

deel nemers vooral wat zwaardere theologi-

sche kost lezen en bestuderen met elkaar.

Een verfrissend nieuw thema, de zeven 

deugden als levenskunst, wordt door ds. 

Burema uitgewerkt. Bij samen Eten en Lezen 

worden de teksten van de zondag daarop 

overdacht. De gesprekken kunnen dan door 

de predikant worden meegenomen in de 

dienst.

Kunst en cultuur komt op alle niveaus ter 

sprake in de kerk: Kijken naar Kunst (dit keer 

de Vlaamse Primitieven), Poëzie uit het Hart 

en Schilder je Droom. Films vormen een 

genre apart.

Ten slotte: muziek in alle vormen en genres 

kan in een oude, monumentale kerk als de 

Abdijkerk niet ontbreken: van orgelcon-

certen tot matinees. Een lezing door een 

spreker van buiten zo nu en dan, zou ook 

stimulerend kunnen zijn…

Samen kunnen we aldus getuigen van 

geloof, hoop en liefde.

Namens de Taakgroep Vorming en Bezin-

ning,

Herman Stapelkamp

Activiteitenkrant
gesprek, lezing, meditatie, leerhuis, studiedag, catechese, film, concert, kunst
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Protestantse Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest

Deze activiteitenkrant, vol met velerlei activiteiten, 

wordt u aangeboden door de Taakgroep Vorming en 

Bezinning. Deze taakgroep bestaat uit: Suze Mulder, 

Herman Stapelkamp, Wil Groeneveld, Johan Droppert, 

Petra Oudshoorn en Adrienne Vooijs.

Redactie: Loek Alting en Johan Droppert

Opmaak: Frits van Gaans

Ga mee!
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Meditatie- en gespreksgroep
Komend najaar gaat de groep met de 

aanduiding ‘meditatie en gesprek’ weer van 

start; eenmaal per maand op een dinsdag-

ochtend. Nieuwe deelnemers zijn van harte 

welkom. In deze groep is ervaring niet 

vereist, openheid is wel fijn.

Door de jaren heen hebben zich als vanzelf 

in de groep bepaalde rituelen ontwikkeld, 

zoals het aansteken en later weer uitblazen 

van een kaars, het zingen van een openings- 

en een slotlied en het voorlezen van enkele 

toepasselijke teksten. De meeste tijd wordt 

besteed aan het bespreken van een thema 

dat door een van de deelnemers op basis 

van vrijwilligheid is voorbereid. Dit kan ook 

door het lezen van een passage uit een 

boek of een krantenartikel. We delen dan 

met elkaar onze ervaringen en/of inzichten 

daarover.

Na een korte pauze houden we een stilte-

meditatie over het besprokene. Het voelt 

goed om dan te ontspannen en helemaal 

stil te worden. Zo kun je dieper bij de bron 

in jezelf komen en de relatie met de ander 

en met God beleven.

Leiding: afwisselend Ypie Veer, Wim van der 

Weij, Ineke Ras-van den Berg

Informatie en opgave: Ineke Ras-van den 

Berg, 06-21897750

Data en tijd: dinsdag 19 september, 

10 oktober, 14 november, 12 december, 

16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 

7 mei (deze datum is tevens de laatste van 

het seizoen!); 10.00-11.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Gebedskring Leren luisteren 
naar Gods stem
Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bid-

den in door een vragenlijst neer te leggen 

bij God. Maar ten diepste is bidden contact 

zoeken met God. Niet alleen maar vragen, 

maar ook luisteren naar wat God ons te zeg-

gen heeft.

Luisteren naar God betekent allereerst stil 

worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing 

en aanbidding, waarin we ons tot God 

richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We 

laten ons verrassen door God.

God kan op verschillende manieren tot 

ons spreken: door een woord, een lied, een 

beeld. In de veiligheid van de groep kunnen 

we oefenen in het luisteren naar God en dat 

met elkaar delen. Tevens is er ruimte voor 

voorbede.

Leiding en opgave: Willem Spee, 

06-41653380

Data en tijd: vrijdag 15 september, 13 okto-

ber, 17 november, 19 januari, 16 februari, 

15 maart, 19 april, 17 mei; 14.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Nieuwe Theologische 
Inzichten
In het nieuwe seizoen beginnen we aan de 

hand van (samenvattingen van) ‘Godensche-

mering’ van Daniel de Waele de bespreking 

van de geschiedenis van (het geloof in) God.

Leiding en opgave: ds. Fokke B. Fennema, 

070-3211443, 06-54941233, 

f.b.fennema@planet.nl

Data en tijd: woensdag 20 september, 

18 oktober, 15 november, 20 december, 

17 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 

15 mei; 14.00-15.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Kapelgesprekken
Dit seizoen zijn enkele gemeenteleden 

van plan een theologisch boek te lezen 

en elkaar hierover te bevragen. Boeiend 

leesmateriaal, en vooral de verscheidenheid 

van de gesprekken heeft een toegevoegde 

waarde. Voor nu staat het boek ‘Een brief 

die niet meer dicht kan: Gesprek met mijn 

ongelovige alter ego’ van Johan Goud, de 

remonstrantse emeritus predikant in Den 

Haag, op het programma. Bestemd voor 

nieuwsgierige mensen.

Informatie en opgave: Huibert Oppedijk 

van Veen, 070-2119783,

hhoppedijk@ziggo.nl  

Datum en tijd: In goed overleg worden de 

dagen (‘s ochtends of ’s avonds) met elkaar 

afgesproken.

Plaats: Bosbeskapel

Zingen met Jeroen
Elke maand zorgt Jeroen de Ridder voor 

een ontspannen 

uurtje zingen. Er 

wordt gezongen 

uit het Liedboek, 

maar ook uit 

andere bundels. 

Jeroen vertelt 

daarnaast ook 

iets over de 

achtergrond, de 

inhoud en de betekenis van de liederen. Hij 

houdt rekening met de tijd van het kerkelijk 

jaar.

Zingt u graag? Kom gerust een uurtje mee-

zingen na een kop koffie of thee.

Leiding: Jeroen de Ridder

Informatie en opgave: Harriet Kolber, 

flowerharriet@gmail.com

Data en tijd: dinsdag 5 september en ver-

volgens meestal elke eerste dinsdag van de 

maand; 19.45-20.15 uur

Plaats: Shalomkerk 

Taal vinden voor bijzondere 
ervaringen I en II
Mensen worden soms geraakt door een 

ervaring ‘van de overzijde’. Er zijn mensen 

die een bijna-doodervaring hebben gehad 

en daarna niet op dezelfde manier hun 

leven kunnen voortzetten; er zijn mensen 

die een engel hebben gezien, of iets hebben 

ervaren van een overleden dierbare. Hoe 

geef je woorden aan datgene wat je niet 

kunt verklaren?

In het afgelopen seizoen zijn er twee 
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kringen ontstaan waarin we ervaringen en 

wijsheden hieromtrent met elkaar hebben 

gedeeld.

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Datum en tijd: Op maandag 11 september 

komen we bij elkaar van 19.30 tot ongeveer 

21.15 uur om te overleggen of en hoe de 

kringen zelfstandig verder kunnen gaan.

Plaats: Abdijkerk 

Over de zeven deugden als 
levenskunst
‘De Tien Woorden’ geven ons al een indruk-

wekkende blauwdruk van hoe we ‘positief’ 

kunnen leven. Gaandeweg de christelijke 

traditie zijn daarop aanvullingen ontstaan. 

‘De zeven deugden’ zijn daar een voorbeeld 

van. Deugden zijn niet vreemd of van 

buitenaf opgelegd en de deugdenethiek 

kan een belangrijke rol spelen als het gaat 

over normen en waarden binnen de hui-

dige samenleving. Er ligt een groot aantal 

(schijnbaar) onontwarbare problematieken 

op tafel. Dat maakt velen onzeker. Zal het 

ons (nog) lukken die knopen te ontwarren? 

De deugdenethiek sluit de ogen niet voor 

het grote geheel, maar komt telkens terug 

bij de individuele mens. We weten niet of 

de goedheid van de mensen de wereld zal 

verbeteren.

In deze kring houden we de zeven deugden 

tegen het licht. Daarbij willen we niet blijven 

steken in de theorie. Hoe kunnen we er in 

ons eigen leven een vorm aan geven? Het 

gaat ongetwijfeld pittige vragen opleveren, 

maar ‘zonder schuren geen glans…’

Leiding en opgave: ds. Meindert Burema, 

06-11738509, meindertburema@gmail.com

Data en tijd: dinsdag 26 september, 

maandag 9 oktober, donderdag 19 oktober, 

woensdag 8 november

Op genoemde data is er (bij voldoende aan-

melding) zowel een middaggroep (14.00-

16.00 uur) als een avondgroep (20.00-22.00 

uur). Wilt u bij opgave vermelden voor 

welke groep u kiest?

Plaats: Abdijkerk

Leeskring Bosbeskapel
In je eentje een boek lezen op de bank is 

leuk. Maar het is nog leuker als je over een 

boek, de schrijver en literatuur kunt praten 

met anderen. Onze leeskring is een groep 

van ongeveer twaalf mensen die gedurende 

een periode van twee maanden hetzelfde 

boek lezen. Daarna komen we samen om te 

praten en te discussiëren over het boek. De 

titels worden in onderling overleg gekozen.

Leiding en opgave: Ineke Ludwig-van de 

Water, 070-3687446 of 06-44418054, 

inekeludwig@ziggo.nl

Plaats: Bosbeskapel

Kijken naar Kunst
Vlaamse Primitieven

In ongeveer veertien bijeenkomsten wordt 

met powerpointpresentaties het leven en 

werk van enkele van de belangrijkste ver-

tegenwoordigers van de Vlaamse Primitie-

ven getoond en verteld. Hoe bijzonder en 

vernieuwend hun werk was in de Bourgon-

disch-Habsburgse tijd in de Nederlanden. 

Hoe groot hun gebruik van symboliek was.

Aan bod komen onder anderen Jan van 

Eyck, Rogier van der Weyden, Dirc Bouts, 

Hans Memling en Jeroen Bosch. We ervaren 

hoe de, vooral religieuze, kunst langzaam 

een seculiere inslag krijgt.

Deze cursus staat open voor iedereen die 

affiniteit met of interesse in kunst heeft. 

Voorkennis is niet nodig; het gaat om het 

samen beleven van beeld en verhaal over 

deze grootheden uit die tijd.

Leiding en opgave: kunsthistoricus André 

Stek, 06-51732716, www.andrestek.nl en 

compostela1@live.nl

Data: Wekelijks op woensdag of donderdag, 

met uitzondering van de herfst- en kerstva-

kantie.

U kunt starten op woensdag 27 september 

of op donderdag 28 september; de laatste 

bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 

17 januari en donderdag 18 januari.

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Bosbeskapel, straatzaal

Dirc Bouts – Laatste Avondmaal (detail)

Jan van Eyck – Arnolfini Portret

Rogier van der Weyden – Kruisafneming 

(detail)



Poëzie uit het Hart
Een avond vol poëzie, voorgezeten door 

André Stek. Hij vertelt hoe hij tot dichten 

kwam, hoe poëzie een rol in zijn leven 

speelde, en waarom zij (voor hem) groot 

genoegen en troost opleverde.

Hij nodigt u uit uw favoriete gedicht uit de 

Nederlandse poëzie in te sturen. Eventu-

eel door uzelf voor te lezen. De favoriete 

gedichten van grote Nederlandse dich-

ters (Rawie, Roland Holst, Nijhoff en vele 

anderen) komen langs, voorgedragen soms 

door de auteurs zelf via audio- en video-

opnamen. De avond wordt afgesloten met 

een voordracht uit eigen werk. Een avond 

die u in poëtische sferen brengt!

Leiding, opgave en insturen: kunsthistori-

cus André Stek, 06-51732716, 

compostela1@live.nl

Datum en tijd: maandag 30 oktober; 

19.30 uur

Plaats: Bosbeskapel, woonkamer

Schilder je Droom
Waar droom(de) je van? Stelden je dromen 

je teleur of waren ze juist een stimulans? 

Droom(de) je van de ideale partner, rijkdom, 

vrede op aarde, of heb je nachtmerries over 

komend of ervaren onheil? Zijn dromen 

bedrog of verlang je naar Droomland? 

Beroemde dromen in de Bijbel: van Jacob, 

van de farao.

Vincent van Gogh zei ooit: ‘Ik droom mijn 

schilderijen en vervolgens schilder ik mijn 

dromen.’ En Paul McCartney zei dat hij de 

melodie van het beroemde nummer Yester-

day in een droom hoorde!

Onder leiding van André Stek gaan we op 

maandag 22 januari onze eigen droom of 

nachtmerrie schilderen. Panelen, verf en 

wat je verder nodig hebt zijn aanwezig om 

je droom in beeld weer te geven. Na afloop 

kun je je eigen werk mee naar huis nemen.

Deelnemers: maximaal veertien. Materiaal-

kosten: € 3,00 per persoon.

Leiding en opgave: kunsthistoricus André 

Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

Datum en tijd: maandag 22 januari; 

14.00-16.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Films die je raken
Voor het komend seizoen heeft de film-

groep Bosbes, bestaande uit Jenneke 

Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra, 

Richard van der Kooij en Peter Soerel een 

zevental afwisselende en boeiende films 

geprogrammeerd.

De filmvoorstellingen vinden op maandag-

avond plaats. U bent vanaf 19.00 uur van 

harte welkom in de Bosbeskapel. U wordt 

ontvangen met een gratis kopje koffie 

of thee. Na afloop wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen 

rekening een drankje bestellen. Er is dan ook 

gelegenheid om over de vertoonde film na 

te praten.

Leiding en opgave: Jenneke Reitsma, 070-

3258563, jenneke.reitsma@kpnmail.com

Tijd: 19.30 uur (start filmvoorstelling); 

inloop vanaf 19.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

18 september: Girl with a pearl earring 

(2003; 100 minuten)

Griet, een zestienjarig meisje, wordt meid 

in het huis van schilder Johannes Vermeer. 

Haar kalme en afwachtende houding helpt 

haar niet alleen bij het werk dat ze doet, 

maar trekt ook de aandacht 

van de schilder. Ondanks 

hun verschillende achter-

grond en opvoeding, kijken 

ze op dezelfde manier 

tegen dingen aan. Vermeer 

betrekt haar langzaam in 

de wereld van zijn schilderingen: de rustige 

afbeeldingen van vrouwen in een huiselijke 

omgeving.

16 oktober: La vita davanti a sé (2020; 

95 minuten)

Rosa is eigenares van 

een kinderdagverblijf en 

wordt op een dag door 

de twaalfjarige Momo 

bestolen. Desalniettemin 

neemt ze de jongen onder 

haar hoede. De twee raken 

aan elkaar gehecht, omdat ze allebei gebukt 

gaan onder hun verleden: Momo worstelt 

met het leven als straatjochie, Rosa heeft de 

holocaust overleefd.

20 november: Il y a longtemps que je t’aime 

(2008; 117 minuten)

Vanaf het moment dat 

Juliette vanwege moord de 

gevangenis in moet, ver-

breekt ze het contact met 

haar zus Léa, met wie ze 

altijd erg close is geweest. 

Wanneer ze na vijftien jaar 

vrijkomt, besluit Léa die inmiddels getrouwd 

is en twee kinderen heeft, haar in huis op te 

nemen. Het blijkt niet eenvoudig alle voor-

bijgaande jaren van vooroordelen, angst en 

afwezigheid te overbruggen. Want kennen 

we werkelijk diegene met wie we ooit zo 

close waren?

15 januari: Doubt (2008; 104 minuten)

1964, een rooms-katholieke 

school in de Bronx. Zuster 

Aloysius (Meryl Streep) 

komt in een lastige situatie. 

Er zijn redenen om priester 

Flynn (Philip Seymour 

Hoffman) te verdenken van 

onzedelijk gedrag. Moet ze de priester, die 

haar meerdere is, confronteren met deze 

vermoedens?

19 februari: The swimmers (2022; 135 

minuten)

De zussen Yusra en Sarah Mardini ont-

vluchtten hun geboorteland Syrië in 2015 

toen hun huis werd verwoest tijdens de 
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burgeroorlog. Ze reis-

den naar  Libanon en 

vervolgens naar Turkije, 

waar ze regelden dat 

ze met een rubberboot 

Griekenland werden 

binnengesmokkeld. De 

vluchtelingen bevonden zich echter midden 

op de Egeïsche Zee toen de motor van de 

overvolle rubberboot uitviel en het tweetal, 

plus twee anderen die konden zwemmen, 

verantwoordelijk waren voor het redden 

van de levens van de opvarenden. Slechts 

een jaar na hun schrijnende ervaring nam 

Yusra deel aan twee zwemevenementen op 

de Olympische Spelen van Rio als lid van het 

Olympische team van vluchtelingen.

18 maart: Entre deux mondes (2021; 103 

minuten)

De befaamde auteur 

Marianne besluit een boek 

te schrijven over haar 

ervaringen en worstelingen 

omtrent werkonzekerheid. 

Ze neemt een baan aan als 

huishoudelijke hulp en ontdekt een leven 

waarin elke euro telt. Voor de samenleving 

is ze onzichtbaar, met lotgenoten schept ze 

evenwel een sterke band.

15 april: La vita è bella (1997; 116 minuten)

Tijdens de Tweede We-

reldoorlog wordt een Itali-

aanse man met zijn vrouw 

en zoontje afgevoerd naar 

een Duits werkkamp. Om 

het kind het vooruitzicht 

van een zekere dood te 

besparen, stelt hij de reis voor als een spel, 

waarin je prijzen kunt winnen. De man 

gelooft er heilig in dat hij de geestelijke 

gezondheid van zijn zoontje kan redden en 

gaat vastbesloten door met toneelspelen, 

zelfs wanneer ze in het kamp zijn aangeko-

men en keihard moeten werken.

Film in de Abdij
Op de derde woensdag van de maand 

vertonen wij in de gemeentezaal van de 

Abdijkerk een film. Films laten ons een 

andere kijk op sommige zaken zien, laten 

ons nadenken, verwonderen, lachen of 

halen andere emoties naar boven. In elk 

geval vertonen we films waarover nage-

dacht, nagepraat kan worden. We doen dit 

onder het genot van een drankje en in een 

gemoedelijke sfeer.

Wat veel kijkers prettig vinden is dat de 

voorstelling in de middag wordt gehouden. 

Ook op donkere dagen bent u voor het 

avondeten weer thuis.

Welke films er worden gedraaid wordt 

bekendgemaakt via het publicatiebord, de 

Zondagsbrief en Samenklank.

Leiding en informatie: Fred Hoenderdos, 

famhdos@xs4all en Gesina Versteeg

Data: iedere derde woensdag van de 

maand

Tijd: 14.00 uur (start filmvoorstelling); de 

zaal is om 13.30 uur open, dan wordt u met 

koffie of thee ontvangen

Plaats: Abdijkerk, gemeentezaal

Orgelconcerten bij kaarslicht 
Op drie zaterdagmiddagen in november 

organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk 

om 15.30 uur ‘Orgelconcerten bij kaarslicht’. 

Daarvoor zullen dit jaar drie toporganisten 

uit Parijs plaatsnemen achter de klavieren 

van het prachtige Reichner-Bätz-Steendam-

orgel van de Abdijkerk:

04 november Eric Lebrun

11 november Alma Bettencourt

18 november Olivier Penin

De verrichtingen van de organisten zijn op 

een groot tv-scherm te volgen. De uit te 

voeren werken zijn te vinden op 

www.abdijkerk.info.

Informatie: Vincent Hildebrandt, 

ams@abdijkerk.nl

Tijd: 15.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Matinee op de zondag-
middag
Iedere derde zondag van de maanden 

januari t/m juni organiseert de Werkgroep 

Open Abdijkerk om 15.30 uur een gratis toe-

gankelijk concert in de Abdijkerk. Daarvoor 

nodigen we een breed pallet aan musici uit 

met een gevarieerd programma voor een 

breed publiek. Zie daarvoor: www.abdijkerk.

info.

Informatie: Vincent Hildebrandt, 

ams@abdijkerk.nl

Data en tijd: zondag 21 januari, 18 februari, 

17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni; 15.30 uur

 Plaats: Abdijkerk

Zomerse orgelbespelingen
Iedere zondag van de maanden juli en au-

gustus en op Monumentendag zaterdag 7 

september 2024 organiseert de Werkgroep 

Open Abdijkerk om 15.30 uur een gratis 

toegankelijk orgelconcert in de Abdijkerk. 

Hiervoor nodigen we organisten uit die een 

gevarieerd programma brengen dat een 

breed publiek aanspreekt. Zie daarvoor: 

www.abdijkerk.info.

Informatie: Vincent Hildebrandt, 

ams@abdijkerk.nl

Data en tijd: zondag 7, 14, 21 en 28 juli; 

zondag 4, 11, 18 en 25 augustus; zaterdag 

7 september 2024 (Monumentendag); 

15.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Foto: Pieter Baak
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Ontmoeting en gesprek
Eten en Lezen
Bij de lunch overdenken we de teksten van 

de komende zondag. Er ontstaan eigenlijk 

altijd boeiende gesprekken naar aanleiding 

van de teksten in het licht van de actualiteit. 

En dan is het afwachten hoe de predikant de 

gesprekken meeneemt in de dienst...

Let op: neem zelf brood of een andersoor-

tige lunch mee! Koffie en thee zijn van het 

huis.

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data en tijd: dinsdag 29 augustus, donder-

dag 28 september en dinsdag 10 oktober; 

12.00- 13.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Dialogen rond wisselende 
thema’s
Een dialoog is een ontmoeting waarbij je 

ervaringen en dromen deelt met elkaar. In 

samenwerking met Dialoog in Den Haag wil-

len we in het najaar verschillende dialogen 

organiseren:

Een dialoog over duurzaam-
heid
Informatie en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Datum en tijd: dinsdag 22 augustus; 

14.00-17.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Twee dialogen rond levens-
rituelen
Dialogen met mensen die we niet  iedere 

dag tegenkomen: onder andere met 

mensen van de hindoevereniging en de 

Mobarakmoskee.

Informatie en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Data en tijd: De data van de dialogen rond 

levensrituelen zijn nog niet bekend. Nadere 

informatie volgt, maar opgave kan geen 

kwaad!

Plaats: nader te bepalen

Huiskring wijk Houthaghe
We komen bijeen bij een gemeentelid 

thuis. We bespreken het leven van alledag 

en delen favoriete liederen, gedichten en 

teksten. We delen moeiten, geloof en hoop 

en kunnen er dan weer even tegen.

Informatie en opgave: ds. Wietske Verkuyl, 

06-38267000, w.verkuyl@xs4all.nl

Datum en tijd: woensdag 30 augustus; 

14.00-16.00 uur

Plaats: bij iemand thuis

Koffiekring in Kijkduin
Eens in de drie maanden komen gemeen-

teleden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken 

samen koffie of thee op een leuke locatie in 

de omgeving of bij iemand thuis. De kring is 

ontstaan naar aanleiding van het project ‘De 

kerk komt naar je toe’ en loopt al een paar 

jaar heel goed.

Nieuwe deelnemers of deelneemsters zijn 

van harte welkom! Els en Janneke geven 

graag informatie.

Informatie: Els de Graaf, koffiekringkijk-

duin@abdijkerk.nl of Janneke van Peer, 

070-3259510

Data: worden later bepaald

Gesprek met lunch voor 
 alleenstaande ouderen
We genieten van elkaars gezelschap, vooral 

omdat we thuis meestal alleen eten. Als je 

samen eet, smaakt het eten beter; je hebt 

contact met elkaar en je blijft langer aan 

tafel zitten dan gewoonlijk.

Iedere lunch sluit aan bij het seizoen of de 

feestdagen. We beginnen elke lunch met 

een tekst over zingeving. Hierna steken we 

kaarsjes aan voor mensen die dit nodig heb-

ben of voor andere droevige of mooie ge-

beurtenissen. Aansluitend gaan we met 

elkaar lunchen.

De lunch is iedere keer een verrassing, 

maar bestaat vaak uit soep, een warm of 

koud gerecht of belegde boterhammen. Bij 

de lunch serveren we koffie, thee, melk en 

frisdrank. Ook is er altijd fruit bij de maaltijd.

Leiding en opgave: Marianne van Schra-

vendijk, diaconaal ouderenwerker, 

070-3181653 of 06-58070041, 

mvanschravendijk@stekdenhaag.nl

Data en tijd: één of twee keer per maand 

op een donderdag; 12.00-14.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Stap-in
Ontmoeting en gezelligheid, dat is de basis 

van de Stap-in. Koffie en thee met iets lek-

kers is gratis, voor drankjes rekenen wij een 

klein prijsje.

Informatie, leiding en opgave: Ineke Ras-

van den Berg, 06-21897750

Data en tijd: de laatste vrijdag van de 

maand, behalve in de maand december; 

inloop vanaf 19.30 uur

Plaats: Shalomkerk
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Bijbelkeuken
Samen eten en verhalen ontdekken. Bij 

Bijbelkeuken eten we eerst gezamenlijk een 

door een van de deelnemers klaargemaakte 

maaltijd. Daarna gaan we op creatieve wijze 

aan de slag met zingeving en geloven. Er 

passeren verhalen over stoere mensen, 

mislukkelingen, succesvolle koningen en 

soms een combinatie daarvan. Denkpatro-

nen worden doorbroken op deze avonden 

die geschikt zijn voor zowel jongeren als 

volwassenen.

Leiding en opgave: Rianne van Deursen, 

06-25326950, info@lichtdelen.nl

Data en tijd: vrijdag 15 september, 20 okto-

ber, 17 november, 15 december, 19 januari, 

16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 

21 juni; 18.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Kliederkerk
Bij Kliederkerk ontdekken jong en oud sa-

men op een creatieve manier de betekenis 

van Bijbelverhalen. Pioniersplek LichtDelen 

organiseert deze verrassende vorm van sa-

men kerk-zijn in het bijzonder voor mensen 

die weinig of niets (meer) hebben met de 

traditionele kerk, maar iedereen is welkom. 

Bijbelverhalen ontdekken aan de hand van 

allerlei activiteiten, samen vieren en geza-

menlijke maaltijden zijn steeds terugkerend.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-25326950, info@lichtdelen.nl

Data: Op de Facebookpagina van LichtDe-

len (facebook.com/LichtDelen) worden de 

data aangekondigd.

Plaats: Ds. W.E. den Hertogschool, Luxem-

burgstraat 7

The Sun teens
The Sun teens is voor jongeren van 12 tot 

16 jaar. We komen samen op elke derde 

zaterdagavond van de maand, steeds van 

19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de bijeenkom-

sten van The Sun teens ontdekken we wat 

het betekent om christen te zijn en hoe de 

verhalen uit de Bijbel ook nog relevant zijn 

voor ons vandaag de dag. Dat doen we op 

eigentijdse manieren, zoals door uitdagin-

gen en spellen. Verder leren we ook over 

andere religies en culturen en brengen we 

wat we leren in de praktijk. Doe je mee?

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: zaterdag 16 september, 

21 oktober, 18 november, 16 december, 

20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 

18 mei, 15 juni; 19.30 uur

Plaats: Abdijkerk

The Sun fun
Vijf keer per jaar doen we met alle leden van 

The Sun iets leuks, op zaterdagavond van 

19.30 tot 21.00 uur. Denk bijvoorbeeld aan 

een sport-en-spelavond op het strand of 

samen bowlen. Gezelligheid en elkaar beter 

leren kennen staan hierbij centraal. Iedereen 

(12-16 jaar) die mee wil doen is welkom!

Jeugd en jongeren

Vaste activiteiten
Abdijkerk
elke donderdag 10.00 uur Inloopochtend
Maandelijks
1 of 2 keer op donderdag 12.00 uur  Gesprek met lunch voor alleenstaande 

ouderen
Bosbeskapel
dinsdag (begin apr-eind sept) 09.30 uur Open Tuin Bosbeskapel
dinsdag  10.00 uur  Creatiefgroep
woensdag  10.00 uur Beursplein
vrijdag   18.00 uur Samen aan Tafel

Shalomkerk
woensdag  09.30 uur  Handwerkclub
donderdag   19.00 uur Cantorij
Maandelijks
1e dinsdag  19.45 uur Zingen met Jeroen
2e of 3e dinsdag   10.00 uur Gespreks- en meditatiekring
2e woensdag  17.30 uur Eetgroep
3e woensdag  14.00 uur Nieuwe Theologische Inzichten
1e vrijdag  14.00 uur Op Dreef
3e vrijdag  14.30 uur Gebedskring
laatste vrijdag  19.30 uur Stap-in
Op de woensdag van de bezorging van Samenklank: koffiedrinken in de hal

LichtDelen
Maandelijks
3e vrijdag  18.00 uur Bijbelkeuken (in de Abdijkerk)
1 x per kwartaal   15.30 uur  Kliederkerk (in de Ds. W.E. den Hertog-

school)

(Vervolg op pagina 8)
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Leiding en opgave: Jantine Wignand, 

06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: zaterdag 26 augustus, 

30 september, 6 januari, 30 maart, 6-7 juli; 

19.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Kindervieringen
Voor kinderen zijn er rond Kerst en Pasen 

speciale kindervieringen. Een groep kinde-

ren uit de buurt bereidt een toneelstuk voor 

en voert dat tijdens de viering op. Verder 

zijn er liederen, verhalen en gebeden. Jong 

en iets minder jong zijn welkom om mee te 

vieren.

Data: zondag 24 december (Kinderkerst) en 

zaterdag 30 maart (Kinderpasen)

Plaats: Abdijkerk 

Gespreksgroep
Samen met leeftijdsgenoten (20/30’ers) be-

spreken we tijdens gezellige avonden aller-

lei thema’s op het gebied van geloof, moraal 

en maatschappij. We dagen elkaar uit, maar 

houden altijd respect voor elkaars mening. 

Onder leiding van een van de predikanten 

komen we tot diepgaande gesprekken, 

maar hebben we ook veel plezier. Ongeveer 

eens in de zes weken komen we bijeen, op 

een doordeweekse avond.

Leiding en opgave: Robin Vellinga, 

06-11290960, jongerengespreksgroep@

denhaag-zuidwest.nl

Data: in overleg met de deelnemers

Plaats: een van de kerken of bij een van de 

deelnemers thuis

‘Ga mee! Samen getuigen 
van geloof, hoop en liefde’

Vanaf september 2023 is het jaarthema van 

de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getui-

gen van geloof, hoop en liefde’. Deze oproep 

is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van 

één Vader’ uit de visienota van de Protes-

tantse Kerk.

Visienota ‘Kinderen van één vader’

Dit hoofdstuk gaat over het grote belang 

van de eenheid en verscheidenheid onder 

christenen. ‘Alleen samen met alle heili-

gen zullen we de lengte en de breedte, de 

hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja 

de liefde van Christus kennen die alle kennis 

te boven gaat...’ (Efeziërs 3: 18 en19)

Met dit jaarthema worden gemeenten 

van de Protestantse Kerk uitgedaagd om 

samen op te trekken met andere gelovigen 

en mensen van goede wil. Scriba René de 

Reuver: ‘De kerk van Christus is kleurrijker 

dan we denken. Die diversiteit maakt dat 

het evangelie in alle talen en alle culturen 

doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van 

Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn 

we gezamenlijk krachtige getuigen van 

Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeen-

ten daarom uitdagen om contact te leggen 

met andere christenen in de eigen omge-

ving en te verkennen hoe je samen Gods 

liefde kunt leven.’

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel 

te nemen aan Gods wereldwijde beweging 

van geloof, hoop en liefde. De Reuver: ‘Het 

is een uitnodiging om mee te gaan of je 

mee te laten nemen in de ene beweging 

van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), 

oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat 

vinden.’ De Reuver hoopt dat er over kerk-

muren heen samen gebeden en bijbelgele-

zen wordt.

Variatie

Gemeenten kunnen door het jaar heen de 

uitnodiging ook anders verwoorden door 

met werkwoorden te variëren, zoals bid 

mee, doe mee, of zing mee. Denk bijvoor-

beeld aan de week van gebed (bid mee), 

een gezamenlijke diaconale activiteit (doe 

mee) of een gezamenlijk meezingconcert 

(zing mee).

www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema-

2023-2024-wordt-ga-mee

Uitgave: Taakgroep Vorming en Bezinning

Ga mee!

•  Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrok-

ken uit één lijn, onlosmakelijk verbon-

den. 

Symbool voor het verbond van God 

met de mens en daarin met de hele 

kerk.

•  De hand van de Vader komt naar 

beneden. De hand van het kind reikt 

omhoog, in overgave en aanbidding.

•  Bloed- en waterdruppel vloeien samen. 

Het symbool van het offer en de doop. 

Omgekeerd vormt het een hartvorm, 

het symbool van de liefde.

Kinderen van één Vader

Kinderen van één Vader,

reikt elkaar de hand.

Waar wij mogen wonen

in wat streek of land.

Hoe wij mogen spreken,

in wat tong of taal,

kinderen van één Vader,

zijn wij allemaal.


